
Voeding en de Bijbel 

 

Voeding is een primaire levensbehoefte. In het paradijs is voor het eerst voedsel gebruikt en 

misbruikt. In Genesis 1:29 geeft God aan wat de mensen als eten konden nuttigen. ’En God zeide: 

Zie, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven wat op de ganse aarde is en al het geboomte in 

hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze.’ Hiermee bedoelde God de volgende 

voedselgroepen: 

• granen, bonen en peulvruchten 

• noten en zaden 

• aardappelen en groenten 

• vruchten 

• kruiden en specerijen 

God heeft ons een zeer goede en gezonde eetstijl voorgeschreven. In Genesis 9:3,4 spreekt God tot 

Noach. Een stuk verder de tijd in lezen we weer een gedeelte waar de Heere iets zegt over voeding: 

Lev. 11. Hier spreekt de Heere tot Mozes om verdere verdieping te geven aan het gebruiken van 

voeding op een verantwoorde manier. 

De twee belangrijkste redenen waarom de Heere de voedselwetten ingesteld heeft zijn de volgende: 

• In eerste instantie de volksgezondheid: Voor het volk is het erg 

belangrijk om inzicht te hebben in gevaarlijke en ongevaarlijke 

voedingsmiddelen.  

• Een biologisch evenwicht: Sommige dieren, zoals bijv. roofdieren die 

plaagdieren bestrijden of zieke dieren opeten zijn heel erg belangrijk om 

een biologisch evenwicht in de natuur te houden.  

 

 

Bijbelse richtlijnen: 

• Een van de vruchten van het geloof is ´matigheid´. Dit heeft ook betrekking tot onze houding ten 

opzichte van voeding.  

• Al het voedsel is gekregen is uit Gods hand. Als we dit echt beseffen, zal er anders met voedsel 

omgegaan worden.  

• Natuurlijk mogen we ook zeker genieten van voedsel! Dat blijkt wel uit Prediker 3 vers 13.  

• In 1 Korinthe 6:19-20 staat dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Het geeft ons de 

opdracht het gekregen lichaam met zorg te onderhouden. 

• In Johannes 6:48 zegt Jezus tot zijn discipelen ‘Ik ben het Brood des Levens’. Het enige voedsel 

voor de Ziel is de Heere Jezus. 

• De Bijbel is geestelijk voedsel. Voedsel hebben we dagelijks nodig. Regelmatig lezen in de Bijbel 

dient tot onderhoud van de ziel.  

• Jesaja spreekt in hoofdstuk 25 over een maaltijd die op de berg des Heeren voor alle volken 

bereid zal worden. Het evangelie wordt vergeleken bij een feest. In de Heere Jezus is er een 

overvloed aan geestelijk voedsel. Hij kwam opdat wij het leven mochten hebben. 

 

Om over door te praten: 

• Wat doen we met het gegeven dat welvaartsziektes, hart- en vaat ziekten 

steeds meer voorkomen en gevolgen zijn van ongezond eetgedrag? 

• Houd je in je gezin rekening met het eetgedrag zoals God het bedoeld 

heeft? Hoe geef je daar vorm aan? 

• Waarom bidden wij voor en na het eten? Kun je daar Bijbelse 

verwijzingen voor vinden?  

• Rein en onrein eten...Hoe verhoudt zich dat als we Markus 7 vanaf vers 14 

lezen? 

• Romeinen 14 handelt over het eten van een christen, welk vers spreekt je 

bijzonder aan en waarom? 



Workshops 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


