
‘Vasthouden of loslaten?’ 

N.a.v. boekje van ds. Rietkerk, ‘De kunst van het loslaten’ 

 

Loslaten of vasthouden?  

Loslaten is vaak een pijnlijk proces. We droegen onze kinderen eerst 

dicht bij ons. Daarna kwam de periode van volkomen 

afhankelijkheid. Bij het opgroeien geeft het kind steeds duidelijker 

aan dat het naar zelfstandigheid toegroeit. In iedere leeftijdsperiode 

zijn er steeds van die momenten dat we merken dat we onze 

kinderen los moeten laten. Onze rol als moeder verandert in de loop 

van de tijd. Het is een proces, van vasthouden naar loslaten. Maar 

beide blijven gelden: loslaten en vasthouden. Hoe? Het leven van 

Jakob geeft ons goede voorbeelden waarin we deze 2 punten terug 

kunnen zien. 

 

Loslaten én vasthouden 

Boekje gebruikt van ds. Rietkerk. Dit boekje is geschreven vanuit 

Bijbelstudie over Jakob, met als kern Genesis 32 vers 23 en 24a en 

vers 26b 

De Bijbelstudie richt zich op het loslaten én het vasthouden van 

Jakob. 

1. Loslaten: Hij brengt allen over de beek, blijft alleen achter. Hij 

weet dat het een onveilige toekomst is, over die beek.  

 Wat is een gezonde relatie tot je kind? Loslaten is ‘laten gaan’ 

maar geen ‘vaarwel’. Tekening van het model van een gezonde 

relatie en een ongezonde. Wat is loslaten? 

2. Vasthouden: Hier is ‘het uur van de waarheid’ voor Jakob. Hij moet 

zijn zelfregulatie over zijn leven loslaten. Wetend dat hij niet 

verder kan, tenzij die Ander hem zegent, klemt hij zich vast aan 

God, smekend om Zijn zegen. In die vraag om de zegening, die 

smeekbede, komt het vasthouden naar voren. Maar dan 

vasthouden zoals God het bedoeld heeft. Deze nachtelijke strijd 

heeft Jakob op de plaats gebracht waar hij hoort: aan de voeten van de Heere.  

 Wat is een gezonde relatie met de Heere is als het gaat om overgave aan Hem? Hoe heeft Jakob 

moeten leren loslaten, hoe kunnen wij die ‘kunst van het loslaten’ leren? Hoe kunnen wij in het 

dagelijkse leven onze kinderen laten zien wat loslaten betekent, wetend dat je vastgehouden 

wordt door de Sterke God? En ook: Jakob is zwakker geworden toen hij zijn Meerdere moest 

erkennen en zich onderwierp aan God en Zijn leiding. Hoe herkennen wij dat in ons leven in het 

proces van loslaten? Wat hielp Jakob, wat was voor hem een noodzaak en hoe kunnen wij dat 

voor onze kinderen in praktijk brengen? 

 

Gespreksvragen:  

1. Wat leert de geschiedenis van Jakob jou in het leren van de ‘kunst van 

het loslaten’? 

2. Loslaten van je kinderen betekent vaak ook een verwachting loslaten 

in/van jezelf. Noem eens voorbeelden en help elkaar om te bedenken 

hoe je hiermee om kan gaan. Gebruik eventueel de uitspraken over 

‘loslaten’. 

3. Welk praktisch voorbeeld van loslaten maakte jij mee in de afgelopen 

weken? Hoe ging je hiermee om?  

4. Welk praktisch voorbeeld van vasthouden maakte jij mee in de 

afgelopen weken? Hoe ging je hiermee om? 



5. Wat denk je dat het plaatje je vertelt? Praat met elkaar 

door over de drie kernwoorden die daar bij genoemd 

worden. Waarom die drie? Kan je een voorbeeld er bij 

bedenken? Kan de weegschaal ook doorslaan naar de 

andere kant? 

6. Reageer op de volgende uitspraken. 

Jongere kind: 

- Daan staat bij de poort van de achtertuin. “Ma-am, ik wil 

ook op de stoep!” 

- Esther klimt op het krukje en kijkt geïnteresseerd hoe haar moeder de komkommer snijdt. Ze pakt 

een ander mesje en zegt: “Nou ik.” 

- Het is middag. Tijs belt naar huis, het is intussen ongeveer 4 uur. “Ik ben bij Erik en ik mag ook 

blijven eten. Doei!” 

- Marijn, de jongste thuis, is boos. Hij heeft voor een dichte deur gestaan omdat zijn moeder nog 

net niet terug was van de winkel toen hij uit school kwam. “Wanneer krijg ik eindelijk een sleutel, 

net als de anderen!” 

 

Oudere kind: 

- Naomi staat klaar om naar haar oppasadres te gaan. Vlak voor ze de 

deur uitstapt, zegt ze: “Ik weet niet hoe laat het wordt, voor elf uur 

ben ik wel thuis.” 

- Martin heeft een feestje van een klasgenoot. “Kunnen jullie mij 

wegbrengen? Dan zie ik wel hoe ik thuis kom.” 

- Rien komt terug van een klassenfeest. Zijn kleren ruiken naar 

sigarettenrook. Op jouw vraag hoe het feest was, zegt hij: “Wel leuk 

hoor, in elk geval niet zo’n kleuterfeest.” 

- Mireille heeft haar agenda openliggen als haar moeder in haar kamer 

komt. Moeder ziet hartjes getekend en initialen erbij. Mireille krijgt 

een rode kleur en doet snel haar agenda dicht. Haar moeder geeft een 

knipoog. “Serieus? Of alleen een beetje verliefd?” “Mmm”, reageert 

Mireille en haar ogen kijken dromerig richting plafond. “Best wel 

serieus…” 

- Je kind blijft na het eten in de kamer rondhangen. “Mam… U kent Marieke Van Ingen nog wel, die 

op de Kleiweg woont? Zij… eh wij… nou ja, we hebben verkering.” 

 

 

Wat is loslaten? 

Loslaten… 

betekent niet dat ik me er niet meer om bekommer, 

maar dat ik het niet voor een ander kan doen. 

 

Loslaten is... 

niet ergens voor weglopen, 

maar beseffen dat ik een ander niet kan beheersen. 

 

Loslaten is... 

niet de ander de volmacht geven te doen wat hij wil, 

maar de ander toestaan om te leren van de gevolgen. 

 

Loslaten is... 

het erkennen van machteloosheid, 

wat betekent dat de uitkomst niet in mijn handen ligt. 



Loslaten is... 

niet proberen de ander te veranderen of de schuld te geven, 

maar beseffen dat ik alleen mezelf kan veranderen. 

 

Loslaten is... 

niet zorgen voor, 

maar geven om. 

 

Loslaten is... 

niet alles zelf oplossen, 

maar ondersteunen en aanmoedigen. 

 

Loslaten is... 

niet oordelen, 

maar de ander de ruimte geven om zichzelf te zijn. 

 

Loslaten is... 

niet zelf centraal alles regelen om de juiste gevolgen te bewerkstelligen, 

maar anderen ruimte geven om hun eigen bestemming te bepalen. 

 

Loslaten is... 

niet de ander tegen zichzelf in bescherming nemen, 

maar de ander toestaan de realiteit onder ogen te zien. 

 

Loslaten is... 

niet ontkennen, 

maar aanvaarden. 

 

Loslaten is... 

niet doordrammen, terechtwijzen, of discussiëren, 

maar mijn eigen tekortkomingen ontdekken en corrigeren  

 

Loslaten is... 

niet alles naar mijn eigen wensen willen laten verlopen, 

maar iedere dag nemen zoals hij komt en ieder moment koesteren. 

 

Loslaten is... 

niet de ander bekritiseren en controleren, 

maar zelf hetgeen proberen te worden waarvan je droomt 

 

Loslaten is... 

niet het verleden betreuren, 

maar groeien en leven voor de toekomst. 

 

Loslaten is... 

minder vanuit angst leven 

en meer vanuit LIEFDE. 

 

Loslaten is… 

minder van mezelf verwachten 

maar alles van God! 

(auteur onbekend) 


