
Bijbelstudie zonnebloemen 

 

Je hebt ze vast wel eens gezien: die mooie, hoge zonnebloemen. Hoe komen ze eigenlijk aan die naam: 

zonnebloemen? Alles wat leeft heeft toch de zon nodig, waarom hebben deze bloemen dan juist die 

naam: zónnebloemen? Het is om twee redenen. Allebei hebben ze met de zon te maken. 

Bovenop de dikke groene stengel is een bloem, zo groot! Het lijkt wel een zon, zoals jonge kinderen die 

tekenen. Ze maken dan een rondje, en daaromheen allemaal streepjes vanuit het rondje naar buiten 

toe. Het rondje is de zon, en de streepjes wijzen op de straling van warmte en licht. Zo heeft de 

zonnebloem een mooi rond bloemenhart in het midden. De vele bloemblaadjes zijn smal en 

langwerpig, net als de streepjes die de kinderen tekenen. Dit is de eerste verklaring van de naam van 

de zonnebloemen: Zonnebloemen zijn dus vernoemd naar de zon, omdat ze lijken op de zon. 

 

Er is nóg een uitleg. Wanneer ‘s morgens vroeg de donkere nacht verdwijnt, begint het in het oosten 

aarzelend lichter te worden. Als je vroeg genoeg wakker bent, zal je zien dat de bloemknoppen van de 

zonnebloem gericht zijn op het oosten. Ze wachten. De stengel iets gebogen, de knop net iets verder 

naar voren. Het lijkt wel of ze verlangend uitkijken naar iets heel moois. Net of ze reikhalzend uitzien 

naar iets waar ze de hele nacht al op hebben staan wachten en wat nu, bíjna!, gaat komen. 

De uren gaan verder en de zon doet steeds meer kracht. De bloemknop volgt de zon, onafgebroken. 

Wanneer de zon hoger klimt en loodrecht op de velden schijnt, draait de knop mee. Het is net of ze de 

aanblik van de zon geen moment wil missen; alsof alle levenskracht daar vandaan moet komen; alsof 

het van de zonnewarmte en zonlicht af zal hangen hoe mooi de bloem straks zal worden als de knop 

open zal gaan. Daarom heten ze dus zonnebloemen, omdat ze de zon volgen van de vroege ochtend 

tot de late avond. En in de nacht zelfs al weer verwachtingsvol naar de juiste richting gaan kijken totdat 

de zon weer op zal komen. Dit is de tweede verklaring van de naam van de zonnebloemen: 

Zonnebloemen zijn helemaal gericht op de zon. 

 

Die twee verklaringen hebben ons wat te zeggen, ze willen ons iets leren. De Heere God heeft alle 

dingen geschapen, ook de zonnebloemen. Hij heeft ze bedacht en laten groeien. God deed dat niet 

zomaar. Hij wil Zichzelf laten kennen, ook door de schepping.  

In de Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 2, staat dat God Zich op twee manieren kenbaar maakt aan 

ons: door de schepping (en onderhouding/regering) en door Gods eigen Woord. Over de schepping 

zegt de belijdenis: ‘...overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, 

grote en kleine, als letteren zijn...’ 

Wat schrijft de zonnebloem voor ons in het mooie boek van de schepping? Als het zaad van Gods 

Woord in onze harten is geplant, en het gaat groeien... dan heeft het de Zon zo hard nodig. Alle planten 

hebben zonlicht nodig, zo hebben ook alle mensen God nodig.  

De zonnebloemen lijken op de zon (ze zijn naar de zon vernoemd!) en zijn steeds gericht op de zon. Zo 

zijn christenen (die naar Christus vernoemd zijn!) voortdurend  op Hem gericht. Ze kunnen geen 

moment zonder Hem. Alleen door Hem ontvangen ze levenskracht. Hij is álles voor hen: de Bron van 

Licht en Leven! Hij is voor hen de Zon der gerechtigheid, het Licht des levens. 

 

Zo kunnen onze kinderen pas echt tot bloei komen als ze gericht zijn op de juiste Bron. Het licht van 

Gods aanschijn is daarin onmisbaar. Alleen in dat licht kunnen ze leven. Dán kunnen ze ook écht blij 

zijn. En ze mogen er zeker van zijn dat, als ze zo met de Heere leven, ze door Hem altijd ondersteund 

en gezegend zullen worden, hoe moeilijk hun weg soms ook is. We lezen Gods belofte in Psalm 72:17 

en we geloven dat die belofte waarheid is. ‘…zolang als er de zon is, zal Zijn naam van kind tot kind 

voortgeplant worden; en zij zullen in Hem gezegend worden.’ 


